Verwerking bij de preek over Filemon vers 5

Paulus dankt God voor de liefde en trouw die Filemon heeft voor de Heer Jezus en alle
heiligen. Laten we eens de vraag stellen of die twee ook los verkrijgbaar zijn. Wel de
gelovigen in de kerk maar niet Jezus als je Heer. Dat kan gebeuren, dan ben je bijvoorbeeld
‘vriend van de gemeente’. De andere optie is dat je overtuigd ben geraakt van Jezus, maar van
zijn gemeente houd je liever afstand. Ook dat komt voor. Voor mensen die leiding geven in de
gemeente (zoals Filemon in zijn huisgemeente) is het van groot belang om die combinatie te
kennen en hartelijk te aanvaarden: liefde voor de Heer Jezus en voor alle heiligen. En voor
iedereen geldt: in deze combinatie vormt de Heer je en brengt je tot je bestemming.

*

Hier volgen enkele vragen en citaten ter bespreking:
Wat spreekt je aan in deze preek, wat vond je vreemd. Was er iets dat je tegen de borst stuitte?

“Weemoed vervult mijn ziel nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok
naar het huis van God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mijn ziet en redt.” Psalm
42,5 kunnen de woorden zijn van iemand die God vasthoudt maar de kerk heeft verlaten —
misschien wel met verdriet om wat er gebeurd is. Ken je mensen die zo’n verhaal hebben?
Deel de ervaringen met elkaar en wat je tegen zo iemand zo willen zeggen — of juist niet.

Wat zegt jou de combinatie ‘liefde en trouw’?

Bespreek dit citaat: “Ik ben van lid van de kerk overgegaan naar ‘vriend van de kerk’. Ik kon
niet langer instemmen met de leerstelling van de kerk waar ik lid was. Toch waardeerde ik
veel mensen en wilde ik betrokken blijven, bijvoorbeeld als organist op het rooster voor de
wekelijkse zangbegeleiding. Fijn dat dat kon.”

Bespreek de volgende stelling: Kerkverlating is niet hetzelfde als geloofsverlating en dat geeft
rust.



